
Als een leeuwin.

De verborgen schatten.



Als een leeuwin vecht je voor het welzijn van je kind

Je vecht met alles wat je in je hebt voor het geluk  en welzijn van je kind. Vooral als je kind
gedrag laat zien wat je niet altijd begrijpt- Driftbuien - terug trekken- of juist onrust die niet

te stoppen lijkt.
Het raakt je diep, vooral als anderen mensen er iets van vinden of je voelt ze kijken. Maar ook

op school lijken ze je kind niet te begrijpen.

In plaats daarvan wordt er vooral op het gedrag gelet en wordt daarop steeds gecorrigeerd.
Moet vaak op de gang , nablijven werk af maken. Er is meer aan de hand maar je voelt je niet

gehoord. Je ziet je kind steeds ongelukkiger worden.
 De strijdt is niet alleen voor je kind, maar jij raakt  hierin een deel van je zelf. Je voelt je

eenzaam en niet begrepen.



Je zoekt naar antwoorden, je probeert het uit te leggen.
 Je wil je kind beschermen.

Maar weet je  het gevecht wat je denkt te voeren is voor een deel een gevecht van jezelf.

Je vecht niet allen tegen het onbegrepen gedrag en de buitenwereld die vooral problemen zien ,
maar ook tegen de echo's van je eigen verleden.

De oude pijn, je eigen ervaringen, van wat er niet niet was, waar je naar verlangde, de
stemmen uit het verleden spoken door je hoofd. Dit terwijl je dacht dat je het ver had achter

gelaten.
Onbewust drukt dit op de schouders echt onbewust want je denkt dat het er niet is. Omdat jij

dat heel goed verbergt.
Maar deze echo's en ervaringen sluimeren door je lijf het heeft invloed hoe je nu strijd, lief hebt

en beschermd.
Als je eenmaal ziet hoe het gedrag van je kind jouw spiegelt dan gebeurt er iets bijzonders.

Ineens valt alles op zijn plaats, wat ooit onverklaarbaar was , voelt nu bijna logisch.



Dit besef  is best wel rauw en ongemakkelijk. En ook weer logisch dat je je er eerst nog tegen
verzet.

Maar het zijn verborgen schatten. Jij vecht voor je kind maar het kind voor jouw.
Als jij naar je eigen pijn durft te gaan zal je kind het niet meer spiegelen. 

Bewust worden hiervan en je zelf hier in zien en horen maakt dat je niet meer vecht uit angst
vanuit je eigen pijn.

Het geld daarna ook voor hun kinderen,  het zal generaties opluchten. Het hoeft niet meer
doorgegeven te worden.

Je kunt zachter zijn, de oude pijn omarmen vechten hoeft niet meer met leeuwen klauwen.

Zo ben je niet alleen een moeder maar een heel mooi mens die zich zelf ontwikkelt terwijl je je
kind leert hoe sterk liefde kan zijn.



Wil jij meer rust in huis betere verbinding met je kind .
Kwetsbaar zijn is je grootste kracht.

Wil jij samen met mij ontdekken wat er verborgen zit, zodat jij jezelf kunt ontwikkelen. 
Met als bonus dat je hiermee je kind kunt helpen (BL) GR -OEIEN.

Je kind is al goed zoals het is. Het is tijd om te kijken wat jij nodig hebt daar gaan we samen
naar op zoek.

Zodat jouw kind de ruimte krijgt om vrij te zijn en zijn eigen pad te lopen.

Info@deverborgenschatten.nl
Neem gerust contact op.

Dan kunnen we kennis maken.
Daarna kijken we samen hoe ik jouw kan inspireren om met zachtheid naar je zelf te kijken.

Kwetsbaar durven zijn is je grootste kracht.


